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ÖĞRENCİ ARKADAS: 


Okul, burs, 


konut, vize, 


tercüme sorunlarını İTÖF'de örgütlenerek çözümle! 


Haydi 1 Mayısa! 


Türkiye'de 1976'dan beri kutlanan 1 Mayıslar işçi sınıfı hareketinde önemli çıkışlar oldu. İşçi sınıfı gücünü dosta düşmana gösterdi. 1976'daki 1 Mayıs kutlama larının yığınsallığından korkan 


burjuvazi 1977'de işçinin, emek- 


çinin, öğrencinin üstüne kurşun sıktı. Fakat başta işçi sınıfı olmak üzere halkımız 1978'de burjuvazinin kurşunlarından korkmadığını meydanları doldurarak yine kanıtladı. 


1980 1 Mayısı ise Türkiye'nin 
bugünkü koşullarında her zamankinden çok önemli. Türkiye bir barut fıçısı gibi dopdolu. Akıl almaz oranlarla artan fiyatların yanında ücretler devede kulak Ekonomik bozukluk o derecede ki 1 yıllık toplu sözleş- 


kalıyor. 


DURUM. 


Selam olsun 

1 Mayıs'da 
meydanları dolduracaklara 


“a Ee .burju vazi- 


savaş ve Sl uşma günü 1 
Mayıs yaklaşıyor. Bu yıl bir kez daha dünya proletaryası, emekçiler meydanları dolduracaklar. Devrime olan inançlarını bir kez daha haykıracaklar. 

Sınıf savaşımının gün geçtikçe sertleştiği Türkiye'de işçi sınıfımız da 1 Mayıs'a hazırlanıyor. Devrimci durumun olgunlaştığı, yığın eylemleri- nin tüm Türkiye'yi sardığı bir dönemde 1 Mayıs 1980 devrim savaşında dönüm noktası olacaktır. 

Yiğit Tariş işçilerinin faşizme ve tekellere karşı direnişi işçi sınıfımıza yeni savaş deneyimleri kazandırdı. Dosta, düşmana işçi sınıfımızın güçünü savaşlarda gösterdi. İzmir ayaklanması, oportünistlerin tüm karalama kampanyalarına karşı devrim savaşımında ileri bir adım oldu. 
Bunun karşısında faşizmi dayatmak isteyen tekelci burjuvazi askeriyle, polisiyle ilericiler ve devrimciler üzerindeki baskılarını sürdürüyor. Gün geçmiyor ki bir devrimci öldürülmesin. Diğer tarafta Kürt ulusu üzerindeki baskılar yogunlaşıyor. Sıkıyönetimin baskıları, derinleşen ekonomik bunalım emekçi halkımızın üzerine çöreklenmiş. Bir yanda emperyalizm, tekeller öte yanda işçi sınıfımız kıyasıya bir ölüm-kalım savaşımı içinde. Ya faşizm ya ileri demokratik halk devrimi ikileminin doğruluğunu gerçek hayat kanıtlıyor. 

Böyle bir zamanda yaklaşan 1 Mayıs 1980 işçi sınıfımızın ve emekçi halkımızın örgütlü gücünü bir kez daha 


Arkası 3. Sayfada 
Ö. Gençlik 


melerde alınan zamlar 1 ayda anlamını yitiriyor. Bunalımın tüm yükü halkımızın üstüne yükleniyor. Buna karşı verilen mücadele artık basit bir zam istemi olmaktan çoktan çıktı. Halkımız bu kronik bozukluğun çözümünün bu düzen içinde gerçekleşemeyeceğini görüyor. Ve mücadelesini o yönde veriyor. İşçi sınıfımızın İzmir ayaklanması buna güzel bir örnektir. 

Kürt halkı üzerindeki baskılar 


ise giderek artıyor. Kürt halkının hiçbir demokratik hakkını vermeyen burjuvazi eli kanlı piyonlarını Kürdistan'da kol gezdiriyor. 

Baskılara karşı mücadele giderek yükseliyor. Daha dinamik, daha bilinçli bir hal alıyor. Savaşım burjuvaziyi iyice ürkütüyor. 
Faşizm burjuvazinin tek çıkar yolu olarak belirleniyor. 

İşte 1 Mayıs 1980 bu nedenlerden dolayı büyük önem taşıyor. Eğer burjuvazi kendisinin 


karşısında yığınsal bir güç görmezse, atını istediği gibi oynatabilecektir. Sömürüsüne sömürü katabilecektir. Ama tek bir be- den halinde İstanbul'da sömürüye karşı haykıran bir kitle, bur- 


juvazinin faşizm hevesini kursagına tıkayacak savaşımı daha ile- 


ri boyutlara götürecektir. 

Bizler yurdumuzdan uzakta yaşayan devrimci öğrenciler olarak oOyurdumuzdaki o savaşıma destek olmalıyız. Türkiye işçi 


sınıfının yolundan yürüdüğümüzü İngiltere'de bile olsak duyurmalıyız. Yurdumuzdan uzaktayız ama sorunlarından uzak değiliz. Bu savaşımda her devrimcinin, bizlerin de payı olacaktır. 

İTÖF'ün kurucuları arasında bulunduğu İngiltere 1 Mayıs Komitesi İngiltere çapındaki hazırlıklarını sürdürüyor.Pankartlar, resimler yapılıyor. Bildiriler, afişler dağılıyor. 

İngiltere'deki gösteriye sağlayacağımız katılım, Türkiye'deki devrim hareketine yaraşır biçimde olmalıdır. Bunun için bütün devrimciler çevrelerindeki herkese 1 Mayıs'ın genel ve güncel anlamını anlatmalı, yürüyüşe en geniş katılımı sağlamalıdır. 

İngiltere 1 Mayıs Komitesi'nde örgütlenelim! 

Yığınsal bir 1 Mayıs için ileri! 


Londra'daki 1 Mayıs 1978'den - ` 


İTÖF 


2. GYK Toplandı 


İTÖF 2. GYK toplantısı 13 nisan- da yapıldı. Yeni üç aylık dönem için yürütme kuruluna ışık tutan tartışmalar yapıldı. 

Açılışı GYK üyeliklerinden çeşitli nedenlerle ayrılmak zorunda kalan arkadaşların yerine yeni üyelerin seçimi takip etti. 
Yürütme Kurulu'nun raporları, geçen üç aylık dönem çalışmaları hakkında yapılan eleştiriler yapıcı oldu. 

Tartışmalar genellikle önümüzdeki ana eylem, 1 Mayıs üzerinde yoğunlaştı. Leeds derneğimiz Dernek Yönetim Kurulu'- nun kararıyla 1 Mayıs Yürüyüşüne kuzey İngiltere'de kurulan bir komite içinde katılacağını belirtti. Buna gerekçe ise, daha önce İTÖF'ün katılma kararı aldığı İngiltere 1 Mayıs Komitesi'nin kendilerinin siyasi görüşünü temsil eden örgütün varlığını kabul etmediğini, bu durumda YK'nın İngiltere 1 Mayıs Komitesi'ne katılmasının ilkesizlik olacağı, alınan kararın bölgesel bir özelliği olduğu, bu yüzden İTÖF merkezin bu konuda alacağı kararların dernekleri bağlamaması gerektiği idi. 

Buna karşılık İTÖF'ün bir demokratik kitle örgütü olduğu vurgulandı, İTÖF içinde anti- faşist, anti-emperyalist, antişovenist her görüşten arkadaşların olduğu yinelendi. Konuşmaların ilerlemesi ile eleştiriler şu konuda yoğunlaştı: 

ITÖF tek bir siyasetin örgütü değildir. Demokratik kitle örgütlerinin bir özelliği de ilerici arkadaşları bir çatı altında toplayıp 


ortak düşmana karşı daha etkin mücadele vermektir. İdeolojik mücadele elbette olacaktır. Ama ideolojik mücadele dar gurupçuluk yapmak demek değildir. Dar gurupçu çıkarları öne çıkarmak örgütü böler, o zaman ideolojik mücadele değil, bölücülük yapılmış olunur. İçinde birçok siyasetin bulunduğu bir gurubun örgüt olarak kabul edilip edilmemesini öne koymak alınmış bir karara uymamak, dar gurupçuluktur, anti-demokratikliktir, örgüt bölücülüğüdür. 

Konunun bölgesel bir sorun olduğu görüşü de son derece yanlıştır. Bütün dünyada kutlanan 1 Mayıs'ın genel önemini bütün arkadaşların bilmesi gerekir. 
Üstelik Türkiye'nin bugünkü siyasal koşullarında federasyona bağlı bir derneğin YK'sının kapalı kapılar ardında böylesi önemli bir konuda karar alması- nın altında başka şeyler aramak gerekir. 


Alınan karar Leeds TÖD kitlesine haber vermeden alınmıştır. 
Son derece önemli bir konuda değişik görüşler taşıyan kitleye haber verilmeden karar alınması- nın altında komplocu bir zihniyet yatar. Demokratiklikle ilişkisi yoktu. Bir derneğin yönetimi- ne gelen arkadaşların bütün bir yıl boyunca her konuda kitleye danışmadan karar almalarına hakları yoktur. Değişik görüşlerin dinlenmesi ve genel fikir neyse o yönde kararların alınması gerekir. 


devamı 3. sayfada 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Müfettişliği Protesto Ettik |J A COS Konferansı 


Uzun zamandır gazetemiz Öğrenci Gençlik aracılığıyla müfettişliğin kayıtsız tutumuna ve anti-demokratik yasalara karşı belirli bir savaşım sürdürülüyor. 
Bunun somut bir biçimini müfettişliği protesto gösterisinde yaşadık. Gösteri gerçekten canlı, katılan arakadaşlar sorunlarının, istemlerinin bilincinde idi. İngiltere'nin dört bir yanından çeşitli güçlüklerle gelen arkadaşlarla birlikte belgilerimizi en canlı bir biçimde müfettişliğin yüzü- ne haykırdık. Ancak müfettiş bizlerin karşısına çıkmayarak, birçok arkadaşın imzaladığı dilekçeleri almayarak bir kez daha kayıtsız ve bozguncu tutumunu 


kanıtladı. Bizler müfettişlik kurumunun ülkemizin kokuşmuş, gerici eğitim Yapısının anti- demokratik bir uzantısı olduğunu biliyoruz. Bu olgu karşısında örgütlü savaşımın gerekliliği ve gücü açıktır. Bu da gösteride bazı yargıları çürütecek biçimde gösterildi. 

Bizlerin sorunlarına daima sahip çıkan gerçek öğrenci temsilcisi olan İTÖF'ü böylesine güçlü, disiplinli bir gösteriyi düzenlediği için candan kutlarız. 

Yaşasın İTÖF! 

Yaşasın örgütlü savaşımızın gücü! 

Hampstead Garden College'den bir öğrenci 


ÜÇ MÜTÖD FORUMU 


Mart ayı içinde MÜTÖD Yönetim Kurulu çeşitli konularda üç forum düzenledi. Bu forumların tümüne İTÖF üyeleri aktif katılarak görüşlerini belirttiler. 
Forumlarda göze çarpan, MÜTÖD öğrenci kitlesinden katılımın azlığıydı. d 

Katılımın azlığına neden olarak Manchester'deki öğrencilerin toplumumuzun sorunlarıyla ilgilenmediği gibi bir fikir ileri sürmek çok saçma olur. Bunun böyle olması MÜTÖD Yönetim Kurulunun amaçladığı politikalarını bu yönde yürüttüklerindendir. 

Ama Türkiye'de devrimci savaşım gün geçtikçe yükseliyor. 
TARİŞ'te işçiler burjuvazinin ordusunu, polisini zor durumda bıraktılar. Ülkenin dört bir ya- 


nında halkımız savaşıyor. Bu olaylar (o MÜTÖD kitlesini de etkiliyor. Öğrenciler her yerde anti-faşist savaşımdan konuşuyorlar, tartışıyorlar. Yönetim Kurulundaki CHP'liler ise, Türkiye'de gelişen durumla, İngiltere'deki faşistlerin kıpırdanmalarıyla ilgili forum önerilerini gözardı ettiler. Dahası, düzenledikleri forumların duyurularını da iyi yapmadılar. Örneğin, "Toplumsal Gelişmede Teknotratların ve Bürokratların Yeri" konulu forum katılım azılığından ertelendi. Bu foruma MÜTÖD'ün 128 üyesinden yanlızca 6 kişi katılmıştı. Forumun konusunun Türkiye devrim hareketinde önemsiz oluşu, tartışılması gereken nice somut sorunlar varken böyle konuların 


kitlenin ilgisini çekmediğini kanıtlamıştır. 

“Ekonomik ve Siyasi Bağımsızlık” konulu forumda, biz Türkiyeli devrimciler konunun özünün sınıfsal bağımsızlık olduğunu, bunun da ancak işçi sınıfının, emekçi halkın, sömürüden baskıdan ve ezgiden kurtuluş için verdikleri savaşımın, devrim o savaşımının o başarıya ulaşmasında yattığını vurguladık. 
“Toplumsal Gelişmede Gençligin Yeri” konulu forumda ise, Türkiye'de gençliğin, toplumda en dinamik kesim olması nedeniyle, devrimci savaşımda önemli bir yer tuttuğu vurgulandı. İki forumda da CHP'liler konuların sınıfsal özünü gizlemeye çabaladilar. 

Devrimci Birlik 
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Türkiye işçi sınıfının giderek yükselen savaşımına, devrimci çıkışlara karşı işbirlikçi tekelci burjuvazi 12 mart faşizmini denedi ve erkini sağlamlaştırmayı amaçladı. 12 martta tüm yurtta devrimciler, ilericiler, demokratlar, emekçi halkımız üzerinde tutuklamalar, işkençeler, çeşitli baskı yöntemleri 
Ancak burjuvazi anti-emperyalist, anti-faşist savaşımı durdura- 


madı, işçi sınıfımızın savaşımı. 


giderek yükseldi. 
12 mart faşizmi bu yılda 
Manchester'de İngiltere'nin çeşitli yörelerinden gelen öğrenciler, işçiler tarafından bir protesto yürüyüşü ile lanetlendi. Manchester Üniversitesi öğrenci birliği binası önünde başlayan yürüyüş ana caddelerde devam etti. Yürüyüş boyunca çeşitli devrimci belgiler haykırıldı ve bildiriler dağıtıldı. 12 mart faşizminin tüm demokratik özgürlükleri çiğneyen uygulamaları ve ülkemizde süregelen faşist baskılar Britanya kamuoyuna duyuruldu. Gerçek bir disiplin altında sona eren protesto yürüyüşünü çeşitli uluslarda öğrencilerde desteklediler. 
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sizmini Lanetledik 


Ancak Türkiyeli bazı arkadaşların yürüyüşe katılmayışları da dikkati çekti. Birçoğu devrimci lafazanlıkla, dar gurubcu çıkarlar peşinde olduklarını bu yürüyüşten yan çizerek kanıtladılar. 

12 marttan bu yana geçen 
yıllar biz Türkiyeli devrimcilere o gün savaşanların anılarını, onların savaşlarından çıkan dersleri, deneyimleri unutturmadı, unutturamayacaktır. Dökülen kanların mutlaka besabını soracak, faşizmi ininde geberteceğiz. 


Toplandı 


İTÖF'ün girişimiyle kurulan Yabancı Öğrenciler Ortak Eylem Komitesi (JACOS)'nin düzenlediği konferans 3 şubat 1980 tarihinde Londra'da, North London Polytechnic'te toplandı. Konferansa Britanya'nın çeşitli yüksek okullarındaki JACOS'a bağlı ya-- bancı öğrenci örgüt delegeleri ve: konuklar katıldılar. Katılımın yüksek olması, JACOS'un gücünün gün geçtikçe arttığının bir göstergesiydi. Çeşitli örgütlerin mesajlarının okunmasından sonra konferansın tartışmalar bölümüne geçildi. Ana olarak dört bölümden oluşan konular kapsamlı olarak tüm gün boyunca tartışıldı ve karara bağlandı. 
JACOS'un politikasının daha somut ve doğru temellere oturması açısından konferans Britanya' daki yabancı öğrencilerin hareketinde ileri bir adım oldu, önümüzdeki dönemde yapılması gereken eylemlere ışık tuttu. 
Konferansın vurgulanması gereken bir yanı, şimdiye kadar önemi yeterince değerlendirilmemiş olan "Uluslararası Durum” konusunun tartışılmasıydı. 


JOINT #CTN 


Yabancı öğrencileri derinden etkileyen bu konuda alınan kararlar JACOS'un politik konumunu daha da açık belirledi. 

Konferansın sonunda JACOS' un yeni dönem için saptanan politikası şöyle açıklandı: 

— Yabancı öğrencilere karşı her türlü ayrımcı politikaya karşı savaşmak. 

— Okul ve yurt ücretlerindeki artışlara ülke çapında karşı çıkmak. 

— Tüm yabancı öğrencilerin akademik ve sosyal sorunlarına çözüm bulmak. 

— Yabancı öğrencilerin bulundükları yerlerde örgütlenmelerini artırmak. 

— Yabancı öğrencileri kültürel ve politik alanlarda örgütlemek. 

— Yabancı ve İngiliz öğrenciler arasındaki dayanışmayı artırmak. 

— Britanya'daki işçi sınıfı örögütleriyle sıkı bağlar kurmak. 

— Yabancı öğrencilerin yöresel örgütlenmelerini tek bir merkezden daha etkin olarak yönetmek ve merkezi eylemler düzenleyerek istemlerimizi haykırmak. 
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Dış Haberler 


Britanya Ulusal Öğrenci Birliği 


(NUS) Yönetim Kurulu ile Yabancı Öğrenciler Ortak Eylem 
Komitesi (JACOS) arasında 1 
nisan 1980 tarihinde bir değerlendirme toplantısı yapıldı. 

Toplantıda Britanya'daki yabancı öğrencileri ilgilendiren konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. JACOS temsilcileri özetle hükümetin yabancı öğrencilere yönelik saldırılarının yoğunlaştığını, öğrencilerin öğ-Ham tehlikede olduğunu belirtti. Ve tüm bu saldırılara karşı savaşmanın ivediliğini vurguladı. 

Görüşülen diğer konu da JACOS-NUS ilişkilerinin somuta indirgenmesiydi. JACOS temsilcileri bu konuda bazı öneriler getirdiler. NUS Yönetim Kurulu yabancı öğrencilerin sorunlarına yönelik konularda JACOS'un önerilerini değerlendireceğini, JA-COS'un düzenleyeceği eylemleri aktif destekleyeceğini belirtti. 


Abone ol 
Abone bul 


Britanya Ulusal Öğrenci Birltğf (NUS)'nin düzenlediği Muhafazakâr Parti hükümetinin kamu harcamalarından kısıntılarını ve yabancı öğrencilerin okul ücretlerindeki artışları protesto gösterisi 7 mart 1980 tarihinde yığınsal olarak yapıldı. Yürüyüşe İTÖF aktif bir biçimde katıldı. 

Bilindiği gibi Britanya'daki yabancı öğrenciler üzerine yapılan ekonomik ve sosyal baskılar gün geçtikçe artmaktadır. Gelecek akademik yıl, okul ücretlerindeki artış binlerce yabancı öğrenciyi zor duruma düşürecektir. 
Bir çoğunun öğrenimlerini bırakmak zorunda kalacakları da açıktır. İTÖF Türkiyeli öğrencileri önemli ölçüde etkileyen artışlara karşı aktif savaşımını, düzenlenen bu eylemde birkez daha kanıtlamıştır. 


7 mart 1980 tarihinde Britanya 
Iraklı Öğrenciler Derneği (ISS) ülkelerinde işçi, köylü, aydın ve Kürtler üzerinde artan'baskıları protesto amacıyla, bir toplantı düzenledi. İTÖF'ün de katıldığı toplantıda çeşitli demokratik örgütler Baas Rejiminin baskılarını kınadı. İTÖF'lü temsilcinin okuduğu mesajda burjuvaziye karşı verilen savaşımda devrimcilerin her zaman yanlarında olduğu vurgulandı. 

Irak Ulusal Öğrenci Birliği (GUSIR) üyesi olan ISS ülkelerindeki baskılara karşı ardıcıl bir biçimde savaşmaktadır. 


TUC Yürüyüşü 


Britanya'daki İşçi Sendikaları Konseyi (TUC), 9 martta kamu harcamalarındaki kısıntıları protesto ve grevci çelik işçileriyle dayanışma amacıyla bir yürüyüş düzenledi. 

Bilindiği gibi Muhafazakâr hükümet, enflasyon oranını düşürmek bahanesiyle daha önceki hükümetlerin de planladığı kamu harcamalarından 3600 milyon sterlinlik bir kesinti yapmayı karar altına almıştı. Kesintiler emekçi halka yönelik, kamu hizmetlerinin kısıtlanması ya da tümüyle kaldırılmasını getiriyor. 
Hastaneleri, okulları, tüm sosyal hizmetleri kuşa çeviriyor. Öte yandan hükümetin yeni bütçesi ordu ve polise yaptığı harcamalarda büyük bir artışı getiriyor. 

Kesintiler yabancı öğrencileri de can evinden vurmaktadır. 
Okul ücretlerindeki artış aynı 


tür uygulamanın bir başka biçimidir. İngiltere, okul ücretleri bakımından diğer Avrupa ülkeleri arasında ilk sırayı almaktadır. 

Hükümetin kamu harcamalarından kısıntı politikası gerek işçi, gerekse öğrenci kesimi arasında geniş tepkiler uyandırdı. Yürüyüşler, grevler, okul işgalleri birbirini kovaladı. Britanya İşçi Sendikaları Konseyi'nin örgütlediği bu son yürüyüş, eylemlerin en geniş çaplısı ve yığınsalı oldu. 

Sayısı 100 bini bulan yürüyüş kolu arasında İTÖF'lü öğrenciler de vardı. İTÖF'lü öğrenciler hem İngiltere işçi sınıfıyla dayanışmasını gösterdi, hem de çok güç durumda bırakılan yabancı öğrencilerin hakkını aradı. Bu arada yürüyüş boyunca, Türkiye' deki devrimci hareketi tanıtıcı birçok yayın satıldı. 
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İTÖF GYK 


baştarafı 1. sayfada 

İTÖF GYK'nın aldığı karar bütün dernekleri bağlar. Tersi bir tutum gurupçu bir anlayışı getirir ve anti-demokratikliktir. Derneğimiz LTÖD YK'undan GYK' nın aldığı karar doğrultusunda kararını yeniden gözden geçirmesini diliyoruz. 

Bu tartışmaların 1 Mayıs'ın teknik hazırlıkları hakkındaki görüşlerin belirtilmesi takip etti. 
Derneklerimizden gelen üyeler önümüzdeki çalışma dönemi hakkında önerilerde bulundular. 

İTÖF GYK'nın aldığı kararlar şöyledir: 

1. Derneklerimizin bölgelerinde yapılan tüm eylemleri Öğrenci Gençlik'e gecikmeksizin iletmeleri; dernek üyelerini çeşitli konularda Öğrenci Gençlik'e yazı yazmalarını teşvik etmeleri. 

2. Her derneğin gücü oranında gazetemiz Öğrenci Gençlik'e aylık bağışta bulunması. 

3. İTÖPF'ün İngiltere 1 Mayıs Komitesi'ne tüm dernekleriyle katılması. Bu konuda derneklerimizin bölgelerinde adı geçen Komite'ye bağlı yöre komitelerine katılmaları veya bu komiteleri kurma çalışmalarına katılmaları. 
4. Deniz, Yusuf, Hüseyin'i anma gecesinin Londra'da yapılması; bu eylem için bildiri, ve afişlerin en kısa zamanda hazır olması. 

5. Tarih ve yeri dernekler tarafından uygun bulunması durumunda İTÖF Yıl Sonu Şenliği- nin 20-21 haziran tarihleri arasında Leeds'de yapılması. 


DURUM | 


Baştarafı 1. sayfada 


düşmana o gösterecektir. 1 
Mayıs alanına kızıl bayraklarla devrime olan inancını haykırmak, faşizmi ininde gebertmek, ileri demokratik halk devrimini gerçekleştirmek için çıkacaktır. Burjuvazinin tankına, topuna karşı, sıkıyönetimin baskılarına karşı 
1 Mayıs 1980'i kutlayacaktır. 
İşçi sınıfımız bunu yapabilme gücünü tarihte verdiği birçok savaşlarla kanıtlamıştır. 

Burjuvazinin baskılarından yılmayacağız! Faşizm tehlikesinin gün be gün arttığı bu ortamda geri çekilmenin yenilgiyi kabullenme olduğunu bilerek 1 Mayıs 1980'i kutlayacağız. 

Tüm ilerici-devrimci güçler 
1 Mayıs 1980 için elele! 

Selam olsun 1 Mayıs'ta meydanları dolduracaklara! 


Ö. Gençlik 


Kızıldere 'yi 
Andık 


Kızıldere'yi andık. Burjuvazinin tankıyla, topuyla devrimcileri katlettiği Kızıldere, orada savaşarak ölen devrimcilerin yiğitlikleri unutulmayacaktır. 

12 Mart'ın kanlı terörünün 
yok ettiği bu devrimciler burjuvaziye karşı savaşta ölümden çekinmediler. 

Daha birçok başka devrimciyi öldüren, zindanlara atan, işkence eden 12 Mart rejimi burjuvazinin bir faşizm denemesiydi. Devrimci durumun yükselmesine karşı bir tepki olarak doğdu. 


1968-71 yılları arasında ekonomik ve sosyal durum 12 Mart'ı hazırladı. İşçi sınıfının çıkışları ve buna karşılık burjuvazinin istediği gibi yönetememesi 12 
Mart'ı getirdi. 12 Mart'ı getiren 1968'den beri gelişen devrimci durumdur. İşçi sınıfının yükselen mücadelesini kanla bastırmak amacını taşır. 


12 Mart öncesi dönemin en 
büyük eksikliği devrimin öznel öğesinin olmayışıdır. Hoşnutsuzluk belli bir kanala, devrim hedefine yöneltilemediği için birtakım küçük burjuva öğelerin yığınlardan kopuk çıkışları olmuştur. 12 Mart'ın artan baskıları bu çıkışları artırdı. Ama yığınlarla bağ kuramamış bu hareketleri bastırmak için burjuvazi fazla çaba harcamadı. Kızıldere'de de böyle oldu. 


Fakat 12 Mart'la herşey bitmedi. Kızıldere'nin halkın bilincinde uyandırdıkları göz ardı edilemez. 12 Mart'taki baskılar ve buna karşı çıkışların kanla bastırılması halkımızın kafasında pek çok soru uyandırdı. Yığın çıkışları baskıyla bir süre için engellendi ama halkın içindeki öfke hiçbir zaman engellenemedi. Bizim önümüzdeki görev, 12 Mart larla, Kızıldere'lerle bastırılamayan halkın öfkesini, objektif durumu doğru değerlendirip, işçi sınıfının mücadelesin omuz vermektir. 


Cardiff de Gece 


22 şubat 1980'de Galler Bölgesi 
Türk Öğrenci Derneği Cardiff'te bir kültür gecesi düzenledi. 
İTÖF'ün de davetli olduğu gecede, İngiltere'nin çeşitli yörelerindeki öğrenci derneklerinden konuklar vardı. Yabancı konukların ilgiyle izlediği gece sıcak bir hava içinde geçti. Gecede Türkiye'nin çeşitli yörelerini tanıtan bir sergi yer aldı. 


Müfettişliğin 
Kayıtsız Tutumuna Son 


İTÖF'ün düzenlediği ''Müfettişliğin Kayıtsız Tutumuna Son!" 
protesto gösterisi 30 ocak 1980 
tarihinde yapıldı. 

Gösteriye İngiltere'nin çeşitli yörelerinden gelen Türkiyeli öğrenciler ve ilerici yabancı örgütler katıldılar. 

Yıllardır, yabancı ülkelerdeki öğrenci müfettişlikleri öğrencilerin somut sorunlarına karşı kayıtsız tutumlarını ve anti-demokratik uygulamalarını sürdürmektedir. Bunun açık örneğini İngiltere'deki Türkiyeli öğrenciler de yaşantılarında görmektedirler. Uzun zamandır, burslardaki aksaklıklar düzeltileceği yerde giderek kötüleşmiş, içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Burslar, öğrencilerin eline normal zamandan geç geçmekte, üstelik birçok kesintiye uğrayarak ulaşmaktadır. Yabancı bir ülkeye ilk defa gelen öğrencilerin okul, konut gibi çeşitli yaşamsal sorunlarına gerekli ilgi gösterilmemektedir. 
Üstelik, İngiltere hükümetinin de yabancı öğrencilere yönelik izlediği ayırımcı politika, sorunları bir kat daha artırmaktadır. Artan 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okul ücretleri yabancı öğrencileri etkilemekte, giderek bir coğunu öğreniminden koparmaktadır. Öğrenci müfettişliği bu konuda da kayıtsızlığını sürdürmüştür. Ayrıca İngiltere'de örgütlenme çabalarında olan faşistler, çeşitli yörelerde duvarlara yazdıkları pisliklerle kanlı yüzlerini sergilemektedirler, İngiltere'ye öğrenci kılığında sokulan faşistlere karşı da öğrenci müfettişliği hiçbir önlem almamıştır. Bu da öğrenci kitlesinin İngiltere'deki can güvenliğini tehlikeye atan bir diğer kayıtsız tutumdur. 

İngiltere'de öğrenci gençliğin örgütü İTÖF, konut, okul, tercüme gibi sorunların çözümüne her zaman destek vermiştir. 
İTÖF el kitabı İngiltere'deki Türkiyeli öğrencilere kılavuz olmuştur. Müfettişliğin bütün bunlara karşı tavrı ise bozgunculuk olmuştur. 

İTÖF 13 ekim 1979 tarihinde öğrencilerin akademik sorunları ile ilgili bir forum gerçekleştirdi. 
Bu foruma müfettişlik de davetliydi. Ancak müfettişlik bu foruma katılmamış, öğrenci sorunlarıyla ne denli ilgilendiğini kanıtlamıştır. 

Öğrencilerin akademik ve demokratik haklarına karşı böylesine olumsuz bir tutum izleyen müfettişliğe, protesto gösterimiz gerekli bir yanıt oldu. ITÖF'lü öğrencilerin örgütlediği gösteri canlı ve disiplinli geçti. Çeşitli devrimci belgilerin haykırıldığı gösteride birkez daha öğrencilerin somut sorunları dile getirildi ve müfettişliğin tutumu, anti- demokratik uygulamaları kınandı. Ayrıca öğrencilerin imzalarını ve sorunlarını içeren bir yazı temsilciler gurubu aracılığıyla müfettişliğe verilmek istendi. 
Ancak müfettişlik kapıları kapatarak öğrencilerin temsilcilerini kabul etmedi. Böylece öğrenci sorunlarına karşı gerçek yüzünü açığa vermiş oldu. 

Yabancı basının da ilgisini çeken protesto gösterisine birçok demokratik örgüt desteğini gösterdi. Böyle bir gösteriye öncülük etmiş olan İTÖF öğrencilerin sorunlarının çözümünde örgütlü savaşımın gücünü birkez daha kanıtlamış oldu. 
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LTİB semineri 


yapıldı 


29 şubat 1980 tarihinde LTİB 
(Lancashire Türkiyeli İlericiler Birliği) "Türkiye'de Devrim Savaşımı ve Kürt Sorunu” konulu bir seminer düzenledi. Seminer Kürt sorununa devrimcilerin ilke- li yanaşımlarını açığa kavuşturması yönünde İleri bir adım oldu. 
Ingilizce olan seminere Türkiyeli, Iraklı ve İranlı Kürtlerin katılımları yüksekti. 

Seminerde kısaca Kürdistan tarihi ve devrimci savaşının gelişmesi anlatıldı. Daha sonra Türkiye'de devrimci savaşımda Kürt ulusal hareketinin yeri ve ileri demokratik halk devriminde Kürt ulusunun bağlaşıklığı konularına değinildi. Semineri veren konuşmacı “Ezen ulus devrimcileri olarak Kürt ulusunun ayrılma hakkını savunmadan ve bu yolda propaganda yapılmadan Türk ve Kürt halklarının devrimde bağlaşıklığı düşünülemez" dedi ve "Kürt sorunun bir iç sömürge ve ezilen ulus sorunu" olduğunu vurguladı. 

Ayrıca, seminerde Türkiye devrimci hareketi içinde Kürt sorununa ulusçuluğu bulaştıranlar eleştirildi. Devrimci hareket içinde ezen ulus şovenizmine karşı acımasız savaş verilmeden Türk ve Kürt halkının ortak savaşımından söz edilemeyeceği vurgulandı. 

Seminer sırasında ayrıca Kürt halkının savaşımıyla ilgili slaytlar gösterildi. 
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MÜTÖD Kongresi 


baştarafı 4. sayfada 


Manchester'deki İTÖF'li arkadaşlar ise Genel Kurul sonuna kadar kaldılar. Yönetici kliğin CHP'li, burjuva reformist yüzlerini her karar tasarısında sergilediler. Onların anti-faşist, anti- emperyalist maskelerini kitle önünde düşürdüler. Gerçek anti- faşist anti-emperyalist tavrın nasıl olması gerektiğini açıkladılar. 

Osman ve arkadaşlarının sadece "yaklaşan seçimler" düşüncesiyle yanaştıkları ve herhalde küçük politika hesaplarını buna göre yaptıkları Genel Kurulda İTÖF'li arkadaşlar 12 mart hakkında bir de karar tasarısı geçirdiler. 

Kongre MÜTÖD içindeki gerçek anti-faşist arkadaşlar arasında birliğin sağlanması yönünde ileri bir adım oldu. 


a 
y MAR MR 62 
UGO Yi 


LTÖD 


Genel Kurulu yapıldı 


Federasyonumuzun en eski derneklerinden LTöD 20. Genel Kurulu'nu 5 mart 1980 günü topladı. LTÖD Genel Kurulu'n- da İTÖF çatısı altındaki anti- faşist, anti-emperyalist, antişovenist platformda birleşen öğrenci gençliğin savaş birliği bir kez daha vurgulandı. 

Yığınsal katılımın olduğu Genel Kurul'a İTÖF derneklerinden konuklar dışında yabancı örgüt temsilcileri de katıldılar. Türkiye' deki devrimci savaşımda şehit düşen genç kardeşlerimiz için yapılan saygı duruşundan sonra sırayla İTÖF başkanı, öğrenci birliği temsilcisi, Şili, Iran, Afri- ka öğrenci temsilcileri Genel Kurul'a başarı dilekleri ilettiler. 


Daha sonra Genel Kurul kısıtlı tartışmalara rağmen geç vakitlere kadar sürdü. İki ayrı liste ve ayrı karar tasarılarının tartışma- ya sunulduğu Genel Kurul hiçbir taşkınlığa yer vermeden olumlu bir anlayış içinde geçti. Geç vakitlere kadar yapılan seçimlerde ise yine İTÖF içindeki demokratik tavır bir kez daha gözlendi. 
Başa baş süren seçimler sonunda seçilen yeni Y.K.'na İTÖF başkanı gelecek dönem için başarılar diledi. Genel Kurul hep bir ağızdan söylenen devrimci marşlarla kapandı. 


Öğrenci Gençlik LTÖD Yönetim Kurulu'na yeni çalışma döneminde basarılar diler. 


İTOF İTOF 


Southwark 
College 
Açıldı 


Southwark College açıldı. 14.4. 
1980 günü Southwark College'in 
ön kayıtları yapıldı. Her yıl olduğu gibi sabah kayıt yaptırmak isteyenler geceden okul önünde kuyruğa dizildiler. İTÖF' lü arkadaşlar kuyruğa erken saatlerden katılıp, gelen Türkiyeli ve Kıbrıslı öğrencilerin sorunlarıyla ilgilendiler, neşeli bir gece geçmesine çalıştılar. 

15 kadar yeni öğrencinin kayıt yaptırdığı okulda kurulu olan derneğimiz STÖD'ün, yeni gelen öğrencilerle birlikte çalışmalarına daha da hız katacağına inanıyoruz. 


Günümüz Türkiyesi ve Devrimci Savaşım 


Leeds Türkiyeli Öğrenciler Derneği (LTÖD) 1 mart 1980 tarihinde "Günümüz Türkiyesi ve Devrimci Savaşım" konulu bir forum düzenledi. İTÖF'lü öğrencilerin katılımı yığınsaldı. 

Tartışmalar genel olarak Türkiye'de kapitalizmin gelişmesi ve günümüzün devrimcilere yükledigi görevler üzerinde yoğunlaştı. 
Görüşlerden biri Türkiye'de finans kapitalin varlığını ve onun emperyalistleşme istemini vurguladı. Günümüzün acil görevlerinin devrimci duruma uygun örgütler kurmak, sosyalizme açılacak ileri demokratik halk devrimi için savaşmak ve Kürt halkına ikircimsiz ayrılma hakkını tanımak olduğu belirtildi. 

Diğer bir görüş ise Türkiye'de tekeller, toprak ağaları, tefeciler- 


den oluşan oligarşinin hakimiyetini savundu. Bu görüşü savunanlar, İngiltere'deki pasifist tutumlarını gözardı etmek için devrimci anlayışlarını cephe gerisine hapsettiler. Günümüz devrimci hareketinin acil olan konularında (devrimin içeriği, ulusal sorun) hiçbir açıklık getirmediler. Forumdaki tartışmaların ideolojik olması gerekirken, bu görüşü savunanlar forumu kişisel suçlamalara ve karalamalara dönüştürmeğe çalıştılar. Ayrıca İngiltere' deki Türkiyeli öğrenci kitlesinin tek yığın örgütü İTÖF, kitle önünde anti-demokratik gösterilmek istendi. Demokratik kitle örgütlerinde eleştiri ve özeleştiri yapmak her devrimcinin görevidir. Ama bu işlev yapıcı ve örgütü ileriye götürücü olmalıdır. Bü- 


tün davranışlarıyla, kitleden soyutlandığını anlayan bu arkadaşlar kendilerinden foruma devam etmeleri istenmesine rağmen, forum bitmeden salonu terkettiler. Ama forum ideolojik, yapıcı olarak devam etti ve bu arkadaşların tutumları kitle tarafından kınandı. 

Bu forum: LTÖD'de ve diğer Türkiyeli öğrenci kitlesinin bulunduğu yerlerde devrimci na- 


mus ve devrimci kardeşlik ilkesi 


temelinde ideolojik tartışma yapılmasının gereğini vurguladı. Bu doğrultuda hareket gerek ideolo- 


jik tartışma açısından, gerekse 


öğrenci kitlesine bilinç götürme açısından yararlı olacaktır. 

Bunun bilincinde olan İTÖF, bu yöndeki çalışmalarını hızlandıracaktır. 


BTÖD Kültür Gecesi 


Birmingham'da mart ayı içinde düzenlenen uluslararası haftanın 
ardından derneğimiz BTÖD, 14 
martta bir kültür gecesi düzenledi. 200'e yakın yabancı ve yerli öğrencinin katıldığı geceye federasyonumuzun folklör ekibi de katılarak renk kattı. 

Yemekli olan gecede ayrıca uluslararası folklör ekibi de Polonya, Macaristan ve Yugoslav- ya'dan oyunlar sundu. 

BTÖD'den bir konuşmacı kısaca Türkiye'deki anti-faşist anti-emperyalist savaşımın boyutlarını anlattı. Bu savaşıma 


tüm ülkelerin öğrencilerinin desteğini istedi. 

Daha sonra gece, çeşitli danslarla neşeli bir şekilde geç vakitlere kadar sürdü. 


Abone ol 
Abone bul 


İngiltere Türkiyeli Öğrenciler Federasyonu 


NN e e ey a 


.47 Benthal Rd., London, N.16 
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MÜTÖD Kongresi 


Ardından 


12 martta Manchester Üniversitesi Türkiyeli Öğrenciler Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı. 
Kongre MÜTÖD kitlesinin ideolojik tartışma ortamına girmesi- ne yardımcı oldu. 

Yıllardır MÜTÖD'ün başına çöreklenmiş sosyal demokrat kliğin "anti-faşistliğini" kongre tarihinin saptanmasında da görüyoruz. İşbirlikçi tekelci burjuvazinin devrimcileri kurşunlattığı idam ettirdiği, işkence, tutuklama gibi çeşitli faşist baskıları denediği 12 mart tarihinin kongreye koymanın tek anlamı vardır. MÜTÖD kitlesini yapılması kesin olan bir protesto yürüyüşünden, anti faşist savaşımdan uzak tutmaktır. 

Ayrıca Osman ve arkadaşları gurubunun Genel Kuruldaki tavırları da MÜTÖD'ün bu ama- 


yapılan 12 martı protesto yürüyüşüne katılmayan ve katılmamayı devrimcilik sayan Osınan ve arkadaşları, 12 martı lanetlemiyor diye Genel Kurulu terk ettiler. Aktif bir eylem olan protesto yürüyüşüne katılmadıkları halde, zaten "anti-faşistlikleri" bilinen bir kliğin yönetimindeki Genel Kurulu 12 mattı lanetlemiyorlar diye terk etmek küçük bir politika hesabı, bir “show "dur. 

Genel Kurulda çoğunluğu anti-faşist olan bir MÜTÖD kitlesi ayrıca Genel Kurulun sakin, uslu ve muhalefetsiz geçmesini isteyen yönetici klik vardı. Bu kliğin amacı kongrede devrimcilere yer vermemekti. Buna rağmen Osman ve arkadaşlarının Genel Kurulu terketmeleri, yönetici kliğin çıkarlarına hizmet 


cına hizmet etmekten başka bir-.. etti. 


şey değildi. Genel Kurul öncesi 


devamı 4. sayfada 


LİB yürüyüşü 


Londra'daki Türkiyeli ve Kıbrıslı işçilerin örgütü Londra İşçi Birliği (LIB) 19 ocak 1980 tarihinde bir yürüyüş yaptı. Yürüyüşün amacı, işçilerin keyfi olarak işten çıkarılmalarını protesto etmek ve onları sendikalarda örgütlenmeye çağırmaktı. 

Bildiğimiz gibi özellikle son dönemde, İngiltere'nin içinde 


bulunduğu ekonomik bunalım ` 


giyim endüstrisini de derinden etkiledi. Türkiyeli ve Kıbrıslı işçilerin yoğun olarak çalıştığı endüstrinin bu dalında bunalımın yükü işçilerin üzerine yıkılmak isteniyor. Bu nedenle hem ücretler düşürülüyor, hem de keyfi olarak işten çıkarmalar yapılıyor. İşçilerin örgütlenmemiş olması keyfi davranışlara etkili bir ei yanıt vermeyi engelliyor. 
şçi Birliğinin, İngiltere Türkiye- 


li İlericiler Birliği ve Hackney Trades Council ile ortaklaşa düzenlediği bu yürüyüş işçilerin örgütlenmesi ve seslerini yükseltmeleri yönünde önemli bir adım oldu. 

Yürüyüş Hackney Town Hall' un önünden başladı. Aralarında yabancı işçilerin de bulunduğu yürüyüş kolu ekonomik ve siyasal içerikli sloganlar haykırarak ilerledi. Yürüyüş çevreden ve yabancı basın tarafından büyük ilgi gördü. Mormıng Star ve New Worker gazetelerinde gerek sorunlar, gerekse yürüyüşle ilgili haberler çıktı. 

Yolumuz işçi sınıfının savaş yoludur diyen İTÖF Londralı işçilere en geniş desteğini verdi. 
işçilerin sorunlarını ve ister. leri ni onlarla birlikte haykırdı. 


“Hayat Denilen Kavga” 


İngiltere'de işçilerimizin sorunlarının vurgulandığı bir oyunu Londra İşçi Birliği 8 martta Londra'da sergiledi. 

Oyunda, işçilerimizin işverenlerle aralarındaki çelişkiler, sorunlara karşı birlikte savaşmanın gerekliliği vurgulanıyordu. 

Oyunda rol alanların hepsinin amatör olmasına rağmen oyun il- 


Oyundan bir sahne 


giyle izlendi ve beğenildi. 

Gecede ayrıca folklor oynandı ve yemek olarak lahmacun sunuldu. 

İTÖF, kardeş örgüt LİB'e gerek oyunda gerekse teknik hazırlıklarda içten desteğini verdi. İşçi arkadaşlarımızı gerçekleştirdikleri bu oyundan ötürü kutlarız. 


